











kinderen, ze af te wijzen met: ‘het is zo omdat wij het zeggen’ Soms
is het alleen maar zo ‘omdat het altijd zo is gezegd'. Gelovigen roepen
op tot onderscheid en doen dit vanuit een bewuste investering in hun
geloof. Waar zijn we in de lijn van het evangelie gebleven? Waar
zijn we afgedwaald? Waar zijn er verschillende invullingen mogelijk?
Waar zijn andere antwoorden nodig voor een andere cultuur of tijd?
Dialoog betekent niet alleen dat opties gemotiveerd worden. In we-
derkerigheid moet geluisterd worden naar motivaties voor andere

e

komt tot uiting in de uitbouw van omkaderingsstructuren die aan de
priester zoveel mogelijk de opdrachten voorbehoudt van de toediening
van de sacramenten en van een verkondiging die de gelovigen op de
ware golflengte moet brengen. De ervaring van pastorale werk(st)ers
in ziekenhuizen leert echter hoe snel, bij een beperkte beschikbaar-
heid van priesters, de toediening van sacramenten in de beleving van
gelovigen zijn prioriteit verliest tegenover alternatieve vormen van
gebed en zegening. Tegelijk blijkt uit de pastorale gesprekken hoezeer

opties die eveneens terecht naar een evangelische fundering kunnen er behoefte is om diepere vragen aan bod te brengen en een ontvan-

verwijzen.
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Over diaconie

kelijkheid bestaat voor een gelovige duiding die aan de authenticiteit
van de eigen concrete ervaring een zingevend perspectief biedt.
Steeds meer klinken ook in het IPB vragen naar een reflectie die ver-
trekt van wat mensen — zowel de heel bewuste gelovige als de toe-
vallige voorbijganger - nodig hebben. Er worden garanties gevraagd
dat grotere gehelen de kleine levende kernen niet zouden verstikken.

Jezus navolgen betekent twee sporen bewandelen. Verkondigen moetHoe begrijpelijk ook, de vrees voor het verdwijnen van het lokale

samengaan met breken en delen zoals inademen en uitademen samerliveau is niet a priori terecht. De grotere structuren bieden de moge-
één ademhaling vormen. Wie predikt dat God een vader is voor alle lijkheid om op noden in te gaan zonder dat elke lokale parochie alles
mensen, moet elke mens als broer of zus behandelen. De verweven-moet aanbieden. Maar die gedachte is nieuw. We hebben wat tijd

heid tussen woord en daad is in de loop der tijden echter niet steeds
zo evident gebleven. Er ontstond eerder een afhankelijkheidsrelatie.
Diaconie is dan ‘de daad die bij het woord gevoegd wordt’. De daad
volgt uit het woord. Deze houding als ingesteldheid beinvioedt de
betekenis van de dienst. Ze krijgt namelijk het karakter van een ver-
plichting: de dienst als afgeleide.

Diaconie moet ook voor-gaan - voordat enig woord wordt gespro-
ken — als incarnatie van het woord. De dienst wordt dan beeld van
solidariteit en verbondenheid. Vanzelfsprekend vanuit broederschap
en zusterschap. Mensen worden dan in hun waardigheid als mens
aangesproken, niet omwille van wat we verkondigen, maar gewoon
omdat we niet kunnen verdragen dat onze broer of zus geminacht of
gekwetst wordt: een dienst vanuit ‘gedeelde’ pijn. Dan wordt degene
die hulp krijgt ook niet in een afhankelijkheidspositie geplaatst, want
er wordt hem of haar alleen recht gedaan.
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Over de toekomst van parochies

De tijd dat het burgerlijk leven en het kerkelijk leven heel sterk met
elkaar verbonden waren is duidelijk voorbij. Parochies kunnen er niet
meer van uitgaan dat alle inwoners tot de parochie horen en ook het
aantal priesters is sterk verminderd. Oplossingen voor de nieuwe situ-
atie worden opvallend gezocht vanuit de bestaande concepten. Dit

nodig om te wennen, om de kansen te zien.

Het doorbreken van parochiegrenzen maakt het immers mogelijk om
aandacht te hebben voor zowel initiatie in het geloof als verdieping,
om zowel vieringen te hebben met een grote betrokkenheid van de
gemeenschap als meer klassieke vieringen, om groepen te laten ont-
staan die op verschillende manieren en op verschillende niveaus sti-
mulansen bieden voor spiritualiteit en gebed... Sommige gelovigen
nemen deel aan de plaatselijke gemeenschap voor gebed en liturgie,
maar zoeken aansluiting op een andere plaats voor verdieping, of
omgekeerd. Die verscheidenheid is heilzaam maar ze vraagt de vrees
los te laten dat we mensen verliezen aan een andere deelgemeenschap.
De plaatselijke gemeenschap biedt anderzijds ook kansen om een cul-
tuur van Kerk-zijn te onderhouden en te voeden: om samen te komen
in Zijn geest, om de aandacht voor elkaar en voor elke broer of zus
gaande te houden, om de betrokkenheid op de gemeenschappelijke
Bron te verdiepen. In de loop der eeuwen is in het Westen de vorm
voor het samenkomen rond Jezus Christus - dank zij een grote aanwe-
zigheid van priesters - preferentieel de eucharistie geworden. Als we te
sterk de consecratie blijven benadrukken om Christus’ aanwezigheid
in ons midden te verdichten, hebben we vandaag een probleem. Maar
Jezus zelf zei: ‘Waar twee of meer samen zijn in mijn naam, daar ben
ik in hun midden’.
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IN °T VIZIER

Parochie... waarheen?

We gingen op bezoek bij Marc Steen, professor
pastoraaltheologie aan de Faculteit Theologie en
Religiewetenschappen van de KU Leuven. Marc
is ook president van het interdiocesaan Johannes
XXIII-seminarie in Leuven. En velen kennen
hem van een of andere lezing over de godsvraag
in het lijden, zijn boek ‘Abba, Vader’ of vanuit
de rubriek ‘Vraag het aan Theo’ in KERK&leven.

Marec, jij bent een geboren en getogen Westvlaming. Hoe kwam je
dan in Leuven terecht?

Als seminarist kwam ik in Leuven studeren en erna was ik een tijdlang
directeur van het Leo XIII-seminarie, toen een studentenhuis voor
seminaristen van de verschillende bisdommen. Daarna werd ik profes-
sor aan het Grootseminarie van Brugge tot ik in 1999 Jan Dumon op-
volgde als studentenpastor in de Universitaire Parochie van Leuven.
Ik had het geluk en de luxe om er samen te werken met een heel team
van leken en een paar priesters. Die periode heeft mijn kijk op paro-
chie zeker mee getekend. In 2006 benoemde kardinaal Danneels me
op het Johannes XXIII-seminarie en verliet ik UP. Naast de dagelijkse
leiding van het seminarie geef ik er ook les. Aan de universiteit ben ik
vooral bezig met pastorale vakken en het vak ‘Religie, zingeving en
levensbeschouwing’ voor grote groepen in de Faculteit Geneeskunde.

Je geeft onder andere een vak over Kerk. Ik heb de indruk dat de
toekomst van de parochie je nauw aan het hart ligt.

De Kerk maakt een grote transformatie door op verschillende terrei-
nen. Met paus Franciscus waait er een nieuwe wind vanuit Rome. Zijn
aanstekelijk getuigenis van evangelische eenvoud geeft hoop, maar
houdt tegelijk een sterke oproep in. Op lokaal vlak zitten we al een
tijdje in de ombouw van het parochielandschap. Hoe zal de parochie
er in de toekomst uitzien? Niemand weet het. Nieuwe, niet lokaal
gebonden gestaltes en knooppunten van pastoraal en kerkvorming
ontwikkelen zich her en der. Tegelijk zien we hoe veel parochies, vaak
met sterk verminderde draagkracht, zich moedig verder engageren
om christelijke gemeenschap te vormen daar waar mensen wonen.
In alle bisdommen wordt hard gewerkt aan pastorale plannen en aan
de reorganisatie en groepering van parochies. Want naast zwaktes
heeft deze kerkvorm haar eigen troeven. Of en hoe die verder kunnen
ingezet worden, is de grote vraag.

Wat is dan volgens jou belangrijk op dit moment?

De uitdagingen zijn legio. We kunnen best de situatie exploreren,
erover nadenken en dan oriénterende keuzes maken en die pastoraal
concretiseren. De parochie van voor 1960 bestaat niet meer. Het feit
dat mensen minder gebonden zijn aan plaats en tijd raakt de parochie
uiteraard heel sterk. Volgens het Canoniek Recht is de parochie ‘een
bepaalde gemeenschap van christengelovigen’ (canon 515). Niet het
territorium is dus wezenlijk voor een parochie, maar het feit dat het
een geloofsgemeenschap is. Maar wij zitten vaak nog vast in de logica
die in de ‘christenheid” evident was. Toen was heel de samenleving
doordrongen van het christendom. We weten intussen wel dat het
hele territorium niet bedekt moet worden en dat vitale knooppunten
belangrijker zijn, maar de toepassing hiervan verloopt schoorvoe-
tend. We dienen op zoek te gaan hoe we de parochie inderdaad echt
kunnen laten worden wat ze wezenlijk is: een ‘gemeenschap’ van
christengelovigen, en hoe de basistaken van verkondigen, liturgie en
diaconie er gestalte kunnen krijgen. Gezonde balansen vinden is de
kunst. Zoals: lekengelovigen volop krediet en vertrouwen geven, om
het met de woorden van mgr. Rouet te zeggen, én tegelijk de eigenheid
van de gewijde ambtsdragers in de geloofsgemeenschap erkennen en
waarderen. Het clusteren van parochies en evolueren naar de grotere,

nieuwe parochie, is noodzakelijk, maar tegelijk verdienen lokaal
verankerde gemeenschappen en initiatieven de nodige speelruimte.
De zaak toekomstgericht aanpakken én tegelijk geduldig en zonder
forceren verder doen. Ook in en doorheen onmacht en broosheid kan
je authentiek christen en parochie zijn.

Kan je ook pistes aanreiken voor de toekomst?

De cruciale vraag voor parochies is volgens mij dezelfde als voor de
Kerk in haar geheel die in volle mutatie is in onze streken: hoe zit
het met de beleving van ons eigen christelijk geloof? Herbronning
en bezieling zijn belangrijker dan alle organisatorische veranderin-
gen, hoe nodig die ook zijn. Het Expertisenetwerk Kerkopbouw is een
Leuvens denk- en overlegorgaan dat in de voorbije jaren geregeld
vergaderde om na te denken over de toekomst van de parochie. We
besloten om een aantal onderwerpen die daar aan bod kwamen voor
een breder publiek toegankelijk te maken. Op 10 oktober 2013 houden
we een studiedag in Leuven: Parochie... waarheen? Op dat moment
komt er ook een boek uit met dezelfde titel. Dat bundelt de bijdragen
van de studiedag samen met nog andere teksten over het onderwerp.

Wat wil zo’n studiedag bereiken?

We hopen zowel verheldering als nieuwe inspiratie te brengen. Voor
heel wat mensen dreigt een soort tunnelzicht omdat we ons fixeren op
een wensdroom-nieuwe-parochie. Maar daardoor zien we vaak de vele
‘good practices’ (goeie praktijken) niet diein parochies en overhungren-
zen heen gebeuren. Op de studiedag hopen we onder meer dat mensen
in de workshops hierover met elkaar in gesprek gaan. Want deze po-
sitieve verhalen bevatten waarschijnlijk de kiemen voor de toekomst.

Interview Carine Devogelaere

Parochie... Waarheen?

Leuven, 10 oktober

Organisatie: Academisch Centrum voor Praktische Theologie met
medewerking van CCV en IPB

http://www.theopraxis.eu

Studiedag met bijdragen van Marc Steen, René Hornikx, Henk Witte,
Thomas Knieps-Port le Roi & Annemie Dillen, Tomas Folens, Hans
Vandenholen, Josian Caproens & Carine Devogelaere, Elisah Gommers,
Antoon Arens, Bart Benats, Hilde Pex.

Voor iedereen die geinteresseerd is in de kerkopbouw in Vlaanderen.
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