
E D I T O R I A A L

Vreemde tijden
Vreemde tijden zijn het. Namen als Zelenski, Trump, Poetin 
en ook Israël, Gaza, Oekraïne en Rusland domineren het 
nieuws. Ze overheersen en beheersen een wereld die grijs 
kleurt – soms zelfs naar het zwart neigt.

En toch.

Tijdens het laatste Forum hoorden we theoloog Stijn Van 
den Bossche zeggen dat we als christenen daarop het best 
reageren vanuit hoop. Niet door cynisme of machtspolitiek 
te omarmen, maar door te blijven werken. Door kleine en 
grote daden van gerechtigheid en menselijkheid te stellen.

Maar hoe doen we dat concreet? Met die vraag in gedachten 
was ik aangenaam verrast door het gedicht van Thomas 
Remue, 17 jaar, die op 18 maart de vierde Theolympiade – 
de Olympische Spelen van het vak godsdienst – won met het 
volgende gedicht:

Een stap vooruit
Laten we de wereld zien als een tuin,
waar elke boom, elke bloem, elk klein duin
zorg en licht verdient, een zachte hand,
samen vormen we één groot land.

Kijk niet weg bij wat breekt of scheurt,
maar luister naar wat ons zachtjes keurt.
Laat woorden groeien tot daden groot,
een lied van hoop, niet enkel een nood.
 
We bouwen bruggen, steen voor steen,
om te leren luisteren, voelen, te zien.
Want crisis begint waar zorg ontbreekt,
waar niemand nog naar morgen kijkt. 

Dus geef warmte waar kou zich nestelt,
sta op als eerlijkheid zich vast verpletst.
Zie elke stap als een kans, een doel,
om de wereld te maken, heel en koel. 

We kunnen samen, een beter pad,
als we licht brengen in elk straatje van de stad.

Bron: Kamino 

Warmte en licht schenken
Thomas heeft de evangelische boodschap prachtig begrepen 
en weet ze schitterend te verwoorden. Zijn gedicht is geen 
grootse theorie, maar een concreet handelingsperspectief: 
niet met loze woorden, maar met kleine daden. Hij spoort 
ons aan om de hand uit te steken naar de ander, naar de 
kwetsbare. Om ‘lichtbrenger’ te zijn in een donkere 
individualistische maatschappij. Om samen een stap vooruit 
te zetten. Is dat niet de onderstroom van de geschiedenis – 
die telkens weer naar boven komt? Dank je wel, Thomas. En 
een dikke proficiat met deze welverdiende prijs!

Moge Pasen ons inspireren om die hoop in daden om te 
zetten. Dat we licht mogen brengen waar het donker is, 
bruggen bouwen waar verdeeldheid heerst, en warmte 
schenken waar kilte regeert. Laat de verrijzenis van Christus 
ons bemoedigen om elke dag een stap vooruit te zetten – 
samen, in verbondenheid. 

Zalig en vreugdevol Pasen voor iedereen! 

Carine D’hondt
Voorzitter
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Op vrijdag 17 januari 2025 kwam het nieuwe Bureau voor het eerst samen in het Interdiocesaan Centrum. Op 28 
februari 2025 werd ook het nieuwe Dagelijks Bestuur samengesteld. Wie zijn de nieuwkomers en hoe kijken ze naar 
het IPB?

I N  ’ T  V I Z I E R 

Wat verwachten de nieuwe Bureauleden van het IPB?

Bart Willemen
Beginnen doen we met Bart Willemen. 
Binnen het IPB vertegenwoordigt hij 
de Interdiocesane commissies voor 
liturgie en voor catechese (ICL en 
ICC). Van die laatste is hij ook de 
secretaris. Als lid van het nieuwe Bureau stelde Bart zich 
meteen kandidaat-ondervoorzitter, en met succes.

“Ik ben heel blij om in het Bureau en Dagelijks Bestuur van het 
IPB terug te mogen samenwerken met Carine en Christof, die 
ik ken van respectievelijk de redactie van het tijdschrift 
Leeftocht en van onze gezamenlijke studietijd in de theologie 
in Leuven.” 
“Ik ben gehuwd en het gezinsleven met de kinderen geeft mijn 
echtgenote en mij veel vreugde. Op professioneel vlak 
combineer ik verschillende opdrachten in de Kerk, als 
godsdienstleraar, als stafmedewerker voor catechese in het 
bisdom Antwerpen en als interdiocesaan secretaris voor 
catechese. Het is zeer uitdagend en het vraagt veel planning en 
afstemming, maar ik ben goed voorbereid door de combinatie 
van universitaire diploma’s in taal- en letterkunde, theologie en 
rechten.” 
“Momenteel studeer ik als werkstudent kerkelijk recht in 
Leuven. Ten slotte ben ik diaken-in-opleiding in het aartsbisdom. 
Door die verschillende opdrachten en elementen heb ik oog en 
oor gekregen voor verschillende visies en geluiden in de Kerk, 
en wil ik mee gehoor geven aan de oproep van paus Franciscus 
tot meer synodaliteit in de Kerk: elk heeft zijn of haar rol en 
mag en kan vanuit die rol spreken. Laten we steeds meer 
luisteren naar wat de Geest ons in elkaar te zeggen heeft. Op dat 
vlak heeft het IPB in de komende jaren een zeer belangrijke rol 
te spelen!”

Christine Van Gerven
Dan laten we Christine Van Gerven aan het woord. 
In oktober werd ze lid van het Forum namens 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Christine is ook 
actief bij Vrouwen-in-Zicht en schrijft geregeld een 
bijdrage voor Otheo / Kerk & Leven.

“Op mijn communieprentje schreef mijn tante non – eigenlijk 
de tante van mijn vader, en dichteres van dienst: ‘Christinne 
zult gij heten, Christinne zult gij zijn.’ Profetische woorden. 
(De rest van het gedicht te verkrijgen op aanvraag. :-))”
“Ik studeerde godsdienstwetenschappen, ging daarna 

godsdienst geven, deed op diverse scholen mee schoolpastorale 
teams draaien, volgde de opleiding pastoraal handelen om 
daarna een aantal jaren als ziekenhuispastor te werken. Op dit 
moment ben ik opnieuw in het onderwijs te vinden.”
“Onze vijf kinderen (de jongste is 20) vliegen stilaan het nest 
uit. Ik herneem wat mij altijd al nauw aan het hart lag: lezen, 
schrijven, geestelijk gesprek, geloof in Degene die ons ten 
diepste roept, de Kerk en al wie daarin betrokken is, met een 
focus op de vrouwen in de Kerk. Al die dingen breng ik mee 
naar het IPB, hopelijk met een vleugje humor en 
relativeringsvermogen. Ik hoop op samenwerking van alle 
geledingen met elkaar, op vreugde en op beweging. Beweging, 
verrassing, hoop. Met volle goesting de Geest achterna.”

Johan Van der Vloet
Tenslotte stellen we u Johan Van der Vloet voor 
– al is hij als hoofdredacteur van het christelijk 
opinieweekblad Tertio wellicht geen onbekende.

“Het is een eer deel uit te maken van het Bureau 
van het IPB. Ik denk dat we als IPB in deze 
synodale tijden onze rol in de Vlaamse Kerk meer dan ooit 
moeten opnemen. Het IPB is altijd een plek geweest van 
constructieve dialoog met allen die de Kerk dragen. Die dialoog 
moet de verschillen niet uit de weg gaan, die kunnen net een 
aanzet vormen om telkens opnieuw op zoek te gaan hoe we het 
evangelie kunnen ‘heruitvinden’, ten dienste van een wereld 
die radicaal verandert.”
“Ik studeerde theologie en psychologie en was een groot deel 
van mijn loopbaan in Nederland werkzaam als professor 
dogmatiek en godsdienstpedagogie, landelijk directeur 
catechese en diocesaan directeur vorming. Als diaken ben ik 
werkzaam in de pastorale zone Druivenstreek. Ik gaf ook heel 
mijn loopbaan les aan de lerarenopleiding van de UCLL, waar 
ik ook werkte als onderzoeker. Op dit moment heb ik de handen 
vol als hoofdredacteur van Tertio. Met die ervaring wil ik mij 
met veel passie inzetten voor het IPB.”

Ervaren Bureauleden
Bart, Christine en Johan kunnen als nieuwkomers in het 
Bureau alvast steunen op de ervaring van blijvers Heidi De 
Clercq (bisdom Gent), Tony De Jans (Beweging.net en Caritas 
Vlaanderen), Giedoo De Reu (Raak), Hans Demoen 
(gecoöpteerd), Ilse Dupont (bisdom Antwerpen), Ann Illegems 
(aartsbisdom), Staf Peeters (NRV), Hilde Pex (gecoöpteerd) en 
Saskia van den Kieboom (bisdom Antwerpen). Ook Josian 
Caproens blijft als onze vertegenwoordiger bij het Europees 
Lekenforum lid van het Bureau. (CB)
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Samen op weg als pelgrims van hoop
Op 15 maart 2025 vond het derde Forum van de nieuwe mandaatperiode plaats. Met zo’n zeventig aanwe-
zigen, waaronder leden van de learning community van Space for Grace, werd er ter gelegenheid van het 
jubeljaar diepgaand gereflecteerd over hoop in een wereld die vaak met wanhoop worstelt en daartoe alle 
reden lijkt te hebben.

onderaardse stroom van de geschiedenis en van de verhalen 
van mensen doortrekt en overal aan de oppervlakte komt, 
waar het leven van een mens ervan getuigt dat Christus leeft. 
In zulke mensen gebeurt de opstanding en door hen verandert 
de opstanding de wereld.”

Van Michel Houellebecq tot Dirk De Wachter
Daarop volgde een prikkelende vergelijking met het werk van 
de Franse auteur Michel Houellebecq, “de onheilsprofeet van 
het heil”. Stijn Van den Bossche wees erop dat de wanhoop die 
Houellebecq schetst, vaak voortkomt uit een samenleving 
zonder diepere zin. De verlorenheid van Houellebecq’s 
hoofdpersonages weerspiegelt een bredere crisis in de 
westerse cultuur. Toch blijft er een sprankel hoop, vaak 
onverwacht en subtiel, wat aansluit bij Halíks visie dat hoop 
altijd ontspringt op de rand van de afgrond. “Hoop is de figuur 
van kenosis, van zelfontlediging in vertrouwen op God.”

Van den Bossche sloot af met een persoonlijke noot over hoop 
en ziekte, waarbij hij verwees naar zijn eigen ervaringen en de 
inzichten van psychiater Dirk De Wachter, die hij persoonlijk 
kent. Hij benadrukte dat hoop geen abstracte theologische 
constructie is, maar iets dat je in je eigen leven moet 
belichamen. “Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer, ik 
val niet want Hij staat naast mij”, zegt de Psalmist. 

De lezing eindigde met een uitnodiging tot dialoog. Hoop is 
immers geen pasklaar antwoord, maar een voortdurende 
zoektocht. “We moeten hoop onderscheiden van valse 
zekerheden,” benadrukte Stijn Van den Bossche. “Hoop is 
niet blind vertrouwen dat alles goedkomt, maar een diepere 
overtuiging dat zelfs in de duisternis licht kan opflakkeren.” 
En laat dat nu prima aansluiten bij de missie van het IPB: een 
platform bieden voor open en diepgaande reflectie over de 
uitdagingen en kansen van de Kerk in onze tijd.

Enkele haiku’s vol hoop en een kunstwerk van Anita Mertens, 
oud-lid van het IPB, bereidden de weg voor een paar stevige 
en rake reflecties over menselijke en christelijke hoop door 
theoloog Stijn Van den Bossche, beleidsverantwoordelijke 
christelijke identiteit, pastoraal en ethiek bij Zorg-Saam, 
Zusters Kindsheid Jesu. Een lezing ‘tussen aanhalikstekens’ 
werd het, want Stijn Van den Bossche liet zich inspireren door 
het werk van de Tsjechische theoloog Tomás Halík, met name 
zijn boeken Niet zonder hoop en De namiddag van het 
Christendom.

Persoonlijk doorleefd
Van den Bossche liet zich dus inspireren door Halík, maar hij 
koos voor een persoonlijke en doorleefde benadering in plaats 
van een zuivere analyse van Halíks ideeën. “Ik strijd voor 
hoop,” zo stelde hij, waarbij hij een scherp onderscheid maakte 
tussen hoop en louter optimisme. Optimisme, zo betoogde hij, 
is vaak een valse zekerheid, terwijl hoop standhoudt zelfs 
wanneer alles onzeker is. Halík noemt hoop zelfs een kracht 
die standhoudt in situaties waarin optimisme tekortschiet.

Halík stelt dat God zich openbaart in geloof, liefde en hoop, 
ook buiten de zichtbare grenzen van de Kerk. Van den Bossche 
reflecteerde over die theologale deugden en plaatste ze in een 
hedendaagse context: hoe kunnen christenen een 
geloofsgemeenschap zijn die niet alleen hoopt binnen de 
eigen kring, maar hoopvol en dialogisch de wereld tegemoet 
treedt?

De geopolitieke dimensie van hoop
Een bijzonder boeiend deel van de lezing ging over de ‘regimes 
van hoop’ versus de ‘regimes van wanhoop’. Van den Bossche 
plaatste de hoopvolle, progressieve beweging in de 
geschiedenis tegenover een cyclisch, machtsgericht 
wereldbeeld, waarin ‘de eeuwige terugkeer van hetzelfde’ 
domineert. Met Timothy Snyder en Anne Applebaum 
analyseerde hij de strijd tussen democratische hoop en 
autoritaire wanhoop die zich momenteel voor onze ogen 
voltrekt. Ook Halík waarschuwt al lang voor de invloed van 
autocratische regimes op de liberale democratieën van het 
Westen. De strijd tussen hoop en wanhoop speelt zich dus niet 
enkel af op persoonlijk niveau, maar ook op dat van politieke 
systemen en samenlevingen. De opdracht van de christen 
daarin? Blijven werken, met kleine en grote daden, aan een 
wereld van gerechtigheid en menselijkheid, tegen alle 
cynische machtspolitiek in.

Wel ziet Halík hoop als een wezenlijk eschatologisch begrip. 
Hoop is geen naïef vertrouwen in een betere toekomst, maar 
de overtuiging dat zelfs uit het diepste einde een nieuw begin 
kan ontstaan. Dat raakt aan de kern van de christelijke 
verrijzenisgedachte, waarin de dood niet het laatste woord 
heeft. “Ik geloof in de resurrectio continua, in de opstanding 
als een gebeuren dat dóórgaat en dat op verborgen wijze de 
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Hoopvolle getuigenissen
Na de koffiepauze luisterden de leden van het Forum en de 
learning community met aandacht naar drie hoopvolle 
getuigenissen. Voorzitter Carine D’hondt had Emilie  
Vergucht uitgenodigd, een leerling uit het vijfde jaar aan 
Benedictuspoort in Gent. Samen vertelden ze ons over het 
armoedeproject op school. Een weggeefwinkel  en 
materiaalkast, een box met menstruatieproducten, basis
paketten en gratis maaltijden voor leerlingen in nood… Of 
hoe schoolpastoraal niet alleen over liturgie en catechese gaat, 
maar ook over caritas en dienstbaarheid.

Anita Braem uit Sint-Niklaas bracht een moedig getuigenis 
over hoe ze als alleenstaande moeder van zeven, waaronder 
een zoon met een ernstige beperking, in armoede geraakte. 
Toch betekende haar geloof een houvast. Bovendien vond 
Anita steun, zowel materieel als menselijk, in sociale 
kruidenier De Springplank, een initiatief van Welzijnsschakels 
Sint-Niklaas. Zo slaagde Anita erin om uit de armoede te 
geraken. Sterker nog: vandaag is ze zelf vrijwilliger bij de 
Welzijnsschakels.

Als pastor bij Alexianen Zorggroep Tienen verzekerde diaken 
Bart de Bakker ons tenslotte vanuit zijn ervaring dat we 
mensen met zware psychische problemen, hoe uitzichtloos 
die ook lijken, nooit mogen opgeven door hen het etiket 
‘uitbehandeld’ op te kleven. Medicinale en neurologische 
behandelingen mogen niet ertoe leiden dat therapeuten en 
hulpverleners niet allereerst menselijk nabij zijn. Dat kan 
soms heel veel geduld vergen, want patiënten met een zware 
depressie willen niet altijd genezen. Makkelijk is het dan ook 
allerminst, maar casussen als die van Magda, voor wie eerst 
niets meer hoefde, maar die in gesprekken met Bart een 
luisterend oor vond dat haar hielp bij haar diepere verdriet te 
komen, tonen dat er hoop is. (CB)
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