
E D I T O R I A A L

Samen Kerk zijn: pelgrimeren in geloof en verbondenheid
En Hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten, 

zowel verkondigers van het evangelie als herders en leraren, 
om de heiligen toe te rusten voor het werk van zijn dienst. 

Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd… 
 

Ef. 4, 11-12

Van 13 tot 15 juni had ik de bijzondere kans om voor het eerst 
deel te nemen aan het European Laity Forum (ELF) in 
Berlijn. Het thema luidde ‘Pelgrims van hoop, samen op weg 
in een synodale Kerk’. Wat begon als een eenzame reis, 
eindigde de eerste dag in een warme ontmoeting met 
gelijkgezinden: de bestuursleden van ELF en de voorzitters uit 
elf Europese landen, elk met hun eigen verhaal, hoop en zorgen.

Tijdens de eerste dag kregen we een inkijk in de ‘synodale 
weg’ van onze Duitse zusterorganisatie, het Zentralkomitee 
der deutschen Katholiken (ZdK). Daarna stelde elk land kort 
zijn eigen werking voor. De diversiteit was groot, maar de 
gedeelde uitdagingen waren opvallend gelijk: toenemende 
secularisatie, een dalend aantal roepingen, misbruikschandalen 
en het zoeken naar antwoorden hierop enzovoort.

Een Kerk in beweging, samen onderweg
Op dag twee sprak de Luikse theoloog en kerkjurist Alphonse 
Borras over de implementatie van het einddocument van de 
Synode over synodaliteit (2021-2024).1 Hij wees op een 
krachtig citaat: “Zonder concrete veranderingen op korte 
termijn, zal het visioen van een synodale Kerk niet 
geloofwaardig zijn.” (Slotdocument nr. 94)

Een synodale Kerk vraagt om drievoudige bekering:
1.	 Persoonlijk: “Wat vraagt de Heer van mij?”
2.	 Gemeenschappelijk: “Wat verlangt de Heer van onze 

gemeenschap hier en nu?”
3.	 Institutioneel: “Hoe kunnen wij binnen de kerkstructuur 

een gezamenlijke weg gaan als christenen met Christus, in 
verbondenheid met de hele mensheid naar het Rijk Gods?”

Iedere gedoopte telt. We zijn geroepen om onze unieke gaven 
in te brengen en zusterlijk en broederlijk met elkaar verbonden 
Kerk te zijn. Synodaliteit gaat niet louter over structuren: het is 
een spirituele houding van luisteren, onderscheiding, 
dialogeren en samen beslissen. Het vraagt veel respect en 
aandacht voor elkaar.

Leven vanuit hoop
Tijdens de gesprekken kwam één kerninzicht sterk aan bod: we 
kunnen die synodale weg slechts gaan als we mensen van hoop 
zijn – stevig geworteld in het Evangelie. In een wereld die vaak 
duister en onrechtvaardig aanvoelt, worden wij geroepen om 
positief en betrokken te blijven, luisterend naar Gods Geest.

Concreet betekent dat:
•	 dat we ons blijven vormen in geloof en dialoog,
•	 dat we ruimte scheppen voor echte ontmoetingen en 

gezamenlijke onderscheiding,
•	 en, allereerst, dat we onze verantwoordelijkheid nemen 

als christen, als volk van God.

Paus Franciscus riep tijdens de Synode op om een “praktisch 
laboratorium van synodaliteit” te worden. Laten we dat erfgoed 
met liefde en overtuiging opnemen. 

Synodaliteit in het licht van Paus Leo XIV
Ook onze nieuwe paus, Leo XIV, heeft al bij het begin van zijn 
pontificaat krachtige woorden gesproken over synodaliteit. “Ik 
wil de weg van paus Franciscus voortzetten: een synodale Kerk 
vraagt concrete vormen van luisteren, onderscheiden en 
gezamenlijk handelen – niet alleen binnen de katholieke 
gemeenschap, maar ook in oecumenische samenwerking”, 
klonk het in één van zijn homilieën. Zijn woorden geven ons 
veel moed. Paus Leo XIV bevestigt dat synodaliteit niet zomaar 
een tijdelijke beweging is die eindigt in 2028, maar de vaste 
richting van de Kerk van de toekomst. Een Kerk die luistert. Die 
zoekt. Die samen op weg gaat – als pelgrims van hoop. 

Carine D’hondt
Voorzitter
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Raf Lust, geboren en getogen in Achel, is projectcoördinator bij het Space for Grace-programma, waarmee het IPB 
levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderen wil stimuleren. Raf waagt zich deze zomer aan een bijzondere pel-
grimstocht naar Assisi. Voor hem betekent die reis veel meer dan enkel een fysieke uitdaging: het is een symbool 
voor persoonlijke groei, ontmoetingen met mensen en spirituele verdieping.

I N  ’ T  V I Z I E R 

Onze eigenste pelgrim van hoop, op weg naar Assisi

“Toen ik vijftig werd, fietste ik naar Taizé, en dat liet zijn 
sporen na: die ervaring smaakte naar meer”, vertelt Raf. “Nu 
wil ik dus naar Assisi fietsen, en het geeft me extra betekenis 
dat we net de achthonderdste verjaardag van het Zonnelied van 
Sint-Franciscus vieren. Ik ontdekte dat pas nadat ik de 
beslissing nam. Eigenlijk betekent dat meer voor mij dan de 
link met het jubeljaar.”

Op het ritme van het Zonnelied
Raf plant zijn vertrek eind juli en rekent op zo’n twintig dagen 
fietsen. Dat vraagt uiteraard de nodige fysieke voorbereiding. 
“Met geregelde fietstochten werkte ik maandenlang aan mijn 
conditie”, klinkt het. Toch was dat slechts een deel van de 
voorbereiding. “Ik probeer mijn bagage zo licht mogelijk te 
houden, en dat geldt niet alleen voor mijn fietstassen”, licht Raf 
toe. “Ik neem dan ook allereerst symbolische bagage mee: 
intenties van mensen en hun wens om er iets mee te doen, 
gekoppeld aan de (natuur)elementen uit het Zonnelied. Zo deed 
ik een oproep waarin ik schreef wat ik wil meenemen: een zorg, 
een stuk onverwerkte pijn, een gemis dat moeilijk om dragen 
is… Ik wil er een kaarsje voor laten branden, een liedje voor 
zingen, wat stilte laten of net een ‘gebedje’ uitspreken, als 
mensen er mij de woorden voor aanreiken. Ik wil het weggooien 
als het irritante steentje in je schoen, het achterlaten op een 
verlaten plek, laten meedrijven in het water, het toevertrouwen 
aan de vlammen of bedekken met aarde. Of mensen kunnen me 
een lied suggereren: een tekst of melodie die ik ergens onderweg 
tot mij mag laten komen. In de geest van het zonnelied wil ik 
aan die wensen voldoen op een plek of in de omstandigheden 
die voor de persoon in kwestie betekenisvol is. Ik wil er 
Franciscus’ verbondenheid met de natuur mee herontdekken.”

Een reis vol ontmoetingen en betekenis
Raf benadrukt dat de tocht ook draait om ontmoetingen met 
mensen onderweg. “Ik wil openstaan voor ontmoetingen en 
luisteren naar verhalen. Maar ook voldoende tijd nemen om 
mijn ‘opdracht’ goed te volbrengen. Het Zonnelied van 
Franciscus zal me begeleiden: wanneer ik terugkom, wil ik het 
uit het hoofd kunnen zingen.”
Kortom, tijdens zijn tocht draagt Raf zo de gemeenschap met 
zich mee, in gedachten en bij oponthoud in stilte. “Dat geeft 
mijn reis een diepere betekenis. Het is een metafoor voor het 
leven zelf: een weg vol uitdagingen, onverwachte ontmoetingen, 
en momenten van vreugde en dankbaarheid en zorg dragen 
voor mensen om me heen. De parochie-assistent in mij – mijn 
tweede deeltijdse job – gaat dus ook mee.”

Space for Grace en verbinding
Rafs pelgrimstocht heeft overigens nog precedenten. De eerste 
projecten van Space for Grace werden geselecteerd enkele 
dagen voor de eerste lockdown. Toen er rond Pinksteren 2021 
weer iets mogelijk werd, besloot Raf fietsend de projecten te 
bezoeken. “Het symboliseerde de fysieke verbinding tussen 
initiatieven en gaf me de gelegenheid om verhalen te 
verzamelen”, legt hij uit. “Fietsen bood me de tijd en ruimte om 
na te denken over wat ik zag en hoorde. Het project heette 
Tracing Grace en hielp me om de impact van de projecten te 
ervaren.” Overigens, in het Pinksterweekend trok Raf, samen 
met Pieter Vandecasteele van Porticus, onder die noemer 
dwars door België ten voordele van Broederlijk Delen. Die 400 
kilometer in drie dagen tijd waren meteen een goede oefening.

(1)	 XVI Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode (2021-
2024). Voor een synodale kerk. Gemeenschap, participatie, zending. Otheo.

In het Pinksterweekend trok Raf (rechts), samen met Pieter Vandecasteele van 
Porticus, dwars door België ten voordele van Broederlijk Delen.

Space for Grace ondersteunt geloofsgemeenschappen om 
toekomstbestendig te worden. Raf ziet dan ook hoop voor de 
Kerk in Vlaanderen, ondanks de uitdagingen. “Hoop is 
essentieel. Zonder hoop is ons werk zinloos. Ik zie tekenen van 
vernieuwing en betrokkenheid, lokaal en in de bredere 
gemeenschap. Mensen blijven zoeken naar zingeving en 
verbinding, en dat biedt kansen voor de kerk. We moeten 
luisteren, leren, en vernieuwen. Alleen zo kunnen we relevant 
blijven.”

Die hoopvolle boodschap wil Raf ook al fietsende uitdragen. 
“Ik hoop dat mijn verhaal anderen kan inspireren om hun eigen 
pelgrimstocht te maken, waar die ook toe leidt. Het draait om 
het onderweg zijn, niet alleen om de bestemming.” Dankjewel, 
Raf, en ‘vrede en alle goeds’ op jouw weg!



I P B - N I E U W S 

De Kerk en het leven ‘achter de muren’
Op 21 juni verzamelden ruim vijftig IPB-leden en gasten in het TPC in Antwerpen voor het laatste Forum 
van het werkjaar 2024-2025. Samen namen we het fenomeen detentie onder de loep. In België worden ver-
schillende groepen mensen opgesloten, onder hen beklaagden en veroordeelden van misdrijven. Is de keuze 
om mensen op te sluiten vandaag nog te rechtvaardigen? Opsluiting is een drastische maatregel. Lost die 
de verhoopte verwachtingen in of zijn er betere alternatieven? En wat kan de Kerk op dat vlak betekenen?

hechtenis, het beperken van gevangenisstraffen, en het 
uitbouwen van gemeenschapsgerichte sancties.

Snacken sloot af met een duidelijke boodschap: als samenleving 
moeten we het mechanisme van “othering” – het fundamenteel 
anders maken van de gedetineerde – doorbreken. Pas als we 
gedetineerden blijven zien als volwaardige mensen met 
rechten, noden en een toekomst, kunnen we spreken van een 
rechtvaardig strafsysteem. Haar verhaal was scherp, 
confronterend maar ook hoopgevend door haar oproep tot 
maatschappelijke reflectie en politieke moed.

In gesprek met aalmoezeniers
Naast het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, dat dit jaar 
scherpstelt op de problematiek van opsluiting, mochten we 
voor dit Forum ook rekenen op de actieve medewerking van 
nog een andere IPB-lidorganisatie – wat had u gedacht – de 
Katholieke gevangenisaalmoezeniers. Na de pauze 
begeleidden de aanwezige aalmoezeniers elk een 
gespreksgroep. Daarin werd sterk de vinger gelegd op de 
structurele inertie binnen justitie. Ondanks jaren van 
onderzoek en aanbevelingen blijft verandering uit. Er is sprake 
van institutionele onmacht en een gebrek aan politieke wil, 
zoals allereerst blijkt uit de schrijnende situatie van 
gedetineerden met een psychiatrische problematiek.

Als eerste kwam Sonja Snacken aan het woord, emeritus 
hoogleraar criminologie, penologie en rechtssociologie aan de 
Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit 
Brussel. Haar onderzoek focust op bestraffing en mensenrechten 
in België en Europa, evenals op verschillende vormen van 
extreme menselijke afhankelijkheid, in het bijzonder in 
gevangenissen. Daarover voerde ze een veertigtal 
onderzoeksprojecten en publiceerde ze uitvoerig. Zo droeg ze 
bij tot de Belgische wetgeving en de Europese standaarden 
betreffende bestraffing en mensenrechten.

Sonja Snacken vertrok vanuit de traditie van de kritische 
penologie, die bestraffing niet enkel als juridisch gegeven 
beschouwt, maar als een sociaal en politiek verschijnsel dat 
bestaande ongelijkheden vaak versterkt. Ze koppelde dat aan 
een humanistische benadering van penologie, waarbij de 
focus ligt op de impact van de straf op alle betrokkenen: 
veroordeelden, slachtoffers, families en personeel. Detentie, 
aldus Snacken, is niet neutraal. Het is een praktijk die 
structureel onrecht weerspiegelt en reproduceert. Zo wees ze 
op het disproportionele aandeel gedetineerden met lage 
sociaaleconomische status, psychische problemen of een 
migratieachtergrond.

De gevangenis als “totale institutie”
Centraal in haar benadering is de gevangenis als “totale 
institutie”, waarbij mensen onderworpen worden aan 
voortdurende controle, afhankelijkheid en verlies van 
identiteit. Detentie tast fundamentele aspecten van de 
menselijke waardigheid aan – niet alleen door schendingen 
van mensenrechten, zoals overbevolking of gebrek aan zorg, 
maar ook door de inherente vernedering die in de straf zelf 
besloten ligt. Sonja Snacken waarschuwde bovendien voor de 
ontmenselijkende taal en praktijken in detentie: opgesloten 
personen worden vaak gereduceerd tot ‘gevallen’, ‘dossiers’ of 
‘nummers’. Dat verlies aan persoonlijke en sociale identiteit 
wordt nog versterkt door het regime van afhankelijkheid van 
personeel, gebrek aan autonomie, en stigmatiserende etiketten 
zoals ‘psychopaat’ of ‘recidivist’.

Hoewel mensenrechten formeel een basis bieden voor 
bescherming van gedetineerden, wees Snacken erop dat het 

vaak blijft bij minimumnormen. Het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens erkent weliswaar de fundamentele 
betekenis van menselijke waardigheid in detentie, maar de 
praktijk blijft weerbarstig. In België zijn er structurele 
problemen zoals overbevolking, ondermaatse psychische 
zorg, en het ontbreken van effectieve re-integratie.

Een verontrustende trend die Snacken aanhaalde, is de 
toegenomen invloed van psychologische en psychiatrische 
expertise binnen het strafsysteem. Risicotaxaties bepalen in 
hoge mate de toegang tot vervroegde invrijheidsstelling, 
zonder dat ze noodzakelijkerwijs rekening houden met reële 
herstelkansen of de veranderbaarheid van personen. Dat leidt 
tot schrijnende voorbeelden van gedetineerden die door 
ontoereikende zorg en uitzichtloosheid euthanasieverzoeken 
indienden – of gevangen zitten in een systeem dat geen 
perspectief biedt op re-integratie.

Waardigheid versterken in detentie
Toch bood Sonja Snacken ook perspectieven op verandering. 
Ze pleit voor “institutional thoughtfulness”: een bewuste, 
menselijke omgang met gedetineerden die ruimte laat voor 
herstel van identiteit en vertrouwen. Het eerstelijnspersoneel 
(penitentiair bewakingsassistenten) speelt daarin een cruciale 
rol. Relatiegerichte begeleiding, aandacht voor persoonlijke 
groei, en respectvolle bejegening zijn volgens haar essentieel 
om detentie minder schadelijk te maken. Verder bepleit ze 
structurele maatregelen zoals het terugdringen van voorlopige 

Fotograaf: Johan Van der Vloet

De gesprekken brachten dan ook een gedeelde veront-
waardiging tot uiting over de manier waarop opgesloten 
mensen gereduceerd worden tot “hun ene daad op één 
moment”. De complexiteit van hun verhaal wordt zelden 
erkend. Er wordt denigrerend over die mensen gesproken, de 
openheid voor vergeving en gedegen werken aan een tweede 
kans ontbreken. 

Vanuit de gesprekken weerklonk dan ook de roep dat de 
Kerk niet aan de zijlijn kan blijven staan. Binnen de 
gevangenis staat de uiterst waardevolle rol van de 
aalmoezeniers buiten kijf. Daarnaast moet de Kerk politieke 
moed tonen en systeemverandering bepleiten. Lokale 
geloofsgemeenschappen worden aangespoord om het 
gevangenisthema bespreekbaar te maken, om contacten te 
normaliseren en ruimte te geven aan positieve verhalen uit de 
gevangenis. Er is ook waardering voor initiatieven zoals 
terugkeerhuizen of werkprojecten, die aan herstel en re-
integratie werken. Er klonk ook een oproep aan de 
bisschoppen voor een pastorale brief. Bovendien kan ook het 
IPB zelf de stem van de Kerk laten klinken in een pleidooi 
voor menselijke waardigheid.

In zijn slotconclusie zette hoofdaalmoezenier Leo De Weerdt 
sj die oproep kracht bij. “Als gemeenschap van gelovigen 
hebben we de opdracht om op te komen voor gerechtigheid, 
voor menselijke waardigheid en voor wegen naar herstel”, zei 
hij. “Dat vraagt niet alleen inzet van aalmoezeniers, maar ook 
structurele betrokkenheid.” Paus Franciscus riep er ons 
meermaals toe op, tot enkele dagen voor zijn dood. Daarbij 
kunnen we alvast steunen op het werk van Sonja Snacken, maar 
ook van de leerstoel voor detentie, zingeving en samenleving 
aan de KU Leuven, een initiatief van de aalmoezeniers.

Voor meer achtergrondinformatie over detentie en opsluiting 
kan u terecht op www.netrv.be/detentie. U kan er ook een 
relevant interview lezen met Emmanuel Van Lierde. Klik 
onder ‘Diaconie’ op ‘Reeks over naastenliefde’.Fotograaf: Johan Van der Vloet
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