EDITORIAAL

Wat Theresia ons toefluistert...

Op 15 oktober schrijf ik dit editoriaal. De feestdag van Theresia
van Avila laat ik nooit aan mij voorbijgaan. Ze is en blijft een
sterk voorbeeld voor onze Kerk vandaag. In de stem van Theresia
klinktde stem van een vrouw die de muren van haar tijd doorbrak.
Als mystica, hervormster en kerklerares leerde zij dat ware
geestelijke autoriteit geen gender kent. Toch blijft haar Kerk tot
vandaag doof voor de roeping van vrouwen tot ambtelijk
leiderschap. De stilte die zij ooit verbrak, klinkt vandaag als een
uitnodiging om te luisteren naar de Geest die door vrouwen
spreekt.

Haar diepe geestelijke inzichten maakten zoveel indruk dat paus
Paulus VI haar in 1970 uitriep tot kerklerares — de eerste vrouw
die ooit die titel mocht dragen. Dat was een revolutionaire
erkenning van haar intellectuele en spirituele gezag. Toch blijft
de paradox groot: vrouwen zoals Theresia worden door de Kerk
geéerd om hun heiligheid en invloed, maar tot op de dag van
vandaag mogen zij niet gewijd worden, ook niet tot diacones.

Waarom toch?

Er zijn al vele stappen gezet: vrouwen krijgen hoge functies in
het Vaticaan, ze mogen mee leiding nemen in de bisdommen...
maar toch, wijding is een stap te ver. De offici€le argumentatie is
bekend: Jezus koos enkel mannelijke apostelen, en de traditie
heeft dat steeds bevestigd. Maar die redenering overtuigt steeds
minder. Enerzijds tonen bijbelwetenschappers en historici aan
dat vrouwen in de vroege Kerk een actieve, soms leidende rol
speelden — denk aan Febe, diacones uit Kenchreeén (Rom.
16,1), of Junia, die door Paulus “een apostel met aanzien” (Rom.
16, 7) werd genoemd. Anderzijds is het beroep op ‘traditie’
selectief: de Kerk heeft in haar geschiedenis talloze tradities
gewijzigd of verdiept wanneer de tekenen van de tijd dat vroegen.
Waarom zou juist die traditie onaantastbaar zijn?

De meerwaarde van vrouwen in de Kerk
In werkelijkheid dragen vrouwen vandaag de meeste pastorale
en sociale taken binnen de Kerk: in parochies, scholen, zorg-
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instellingen en missiewerk. Zij zijn vaak de dragers van geloof,
gemeenschap en compassie. Hun ervaring brengt een ander
perspectief op leidinggeven — relationeel, dialogisch, gericht op
verzoening en nabijheid. De aanwezigheid van vrouwen in
gezagsposities zou niets afdoen aan de sacramentele diepte van
de Kerk, maar haar juist verrijken en menselijker maken.

De recente benoeming van Sarah Mullally tot aartsbisschop van
Canterbury binnen de Anglicaanse Kerk laat zien dat geestelijk
gezag geen kwestie van geslacht of gender is, maar van roeping,
charisma en toewijding. Het idee dat Christus’ aanwezigheid
enkel door mannen kan worden verbeeld, is niet langer houdbaar.

De uitsluiting van vrouwen uit hetambt tast de geloofwaardigheid
van de Kerk aan in een wereld die gelijkwaardigheid als
fundamenteel beschouwt. Ze schept een innerlijke spanning
tussen wat de Kerk verkondigt — gerechtigheid, waardigheid en
respect —en wat zij in haar eigen structuren toestaat. Bovendien
sluit deze houding talloze vrouwen af van een roeping die zij
diep in zichzelf ervaren.

Naar een inclusieve toekomst

Theresia van Avila durfde te spreken in een tijd dat vrouwen
moesten zwijgen. Haar geschriften hebben generaties gevormd,
niet door macht, maar door geestelijke autoriteit. Haar erkenning
als kerklerares bewijst dat de Kerk kdn luisteren naar de stemmen
van vrouwen.

De vraag is of zij dat vandaag opnieuw durft: luisteren naar
vrouwen die hun roeping ervaren als diaken of priester, die de
Kerk willen dienen met dezelfde trouw en toewijding als
Theresia.

De meerwaarde van vrouwen is niet slechts aanvullend: ze is
wezenlijk voor het beeld van de Kerk als lichaam van Christus.
Als Christus geen ander lichaam heeft dan het onze, dan is dat
lichaam pas volledig wanneer ook vrouwen werkelijk deelhebben
aan al zijn gaven en taken — inclusief het ambt.

Hoopvol uitziend naar deze inclusieve toekomst voor onze Kerk!

Carine D’hondt
Voorzitter



mailto:ipb@interdio.be
http://www.ipbsite.be/

IPB-NIEUWS

Geprezen zijt Gij!

Samen proeven van franciscaanse spiritualiteit

Als Kerk in Vlaanderen ervaren we dikwijls een gevoel van crisis. Crisis kan aanvoelen als een last, maar
vaak is het ook de plek waar nieuw leven ontkiemt. De geschiedenis van de Kerk laat dat telkens opnieuw
zien: na moeilijke periodes kwamen verrassende vernieuwingsbewegingen. Franciscus en Clara van Assisi
zijn daar een prachtig voorbeeld van. Hun spirit nodigt uit tot eenvoud, vreugde en verbondenheid. Wat
zou dat kunnen betekenen voor ons? Samen met onze lidorganisaties TAU - Franciscaanse spiritualiteit
vandaag en de Franciscaanse Seculiere Orde (OFS) zochten we tijdens het Forum van 11 oktober 2025 naar

frisse inspiratie.

Het Forum verliep wat anders dan gewoonlijk. Dat werd al
meteenduidelijkbijhetbetreden vande zaal: geenklasopstelling,
geen keynote spreker, wel een cirkel van stoelen rond een groot
doek — het franciscaanse labyrinth. Na het openingswoordje
van voorzitter Carine verscheen een heuse troubadour ten
tonele die ons bezinnend meenam in een nieuwe versie van
Franciscus’ beroemde Zonnelied, het resultaat van de
gezinsvakantie van TAU afgelopen zomer. “Oh, what a joy is in

my heart! Que allegria siento hoy! Is there a place I'd rather be,
than here with friends surrounding me?”, klonk het refrein.
Daarmee was de toon gezet voor een reeks werkwinkels.

Werkwinkels

Koen De Witte ofs en Martina Meul ofs gaven een inkijk in de
franciscaanse lokale werking in West-Vlaanderen. Het
jaarlijkse vormingsweekend VIA TAU in samenwerking met
TAU Vlaanderen bood reeds tal van interessante thema’s zoals
stilte en contemplatie, Zonnelied... TAU West organiseert ook
Cappuccino avonden en heeft een vredeskerkje ingericht.
Daarnaast werd er recent met succes een nieuwe broederschap
Portiuncula van de derde orde opgericht in het Brugse. De
workshop besloot met het langzaam lopen van het labyrint op
de franciscaans mantra: ‘Mijn God en mijn al’.

Franciscus van Assisi riep op het einde van zijn leven op om als
troubadours overal het Zonnelied te zingen en zo de harten van
de mensen te raken. Annemie Patyn, deeltijds stafmedewerker
van TAU, vertelde ons meer over de troubadourstour in Vézelay
waar de deelnemers samen de kleurrijke elementen van het
Zonnelied ontdekten. Spelenderwijs konden de IPB’ers zelf
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proberen de Zonneliedelementen te verzamelen in het
Zonneliedkwartet.

Luc Vansina ofm cap, kapucijn en gardiaan van het klooster in
Antwerpen, organiseert samen met Pax Christi en TAU
maandelijkseen vredesgebed in zijn Franciscuskerk —overigens,
daarbij sluiten we met het IPB heel uvitdrukkelijk aan op 3
november, en we roepen iedereen op om erbij te zijn of mee te
volgen via streaming. Tijdens het Forum gaf broeder Luc wat
meer uitleg over het franciscaanse thema ‘vrede’ aan de hand
van het verhaal van Franciscus en de sultan.

In het Rimpelproject van de Rupelkerk Sint Franciscus en TAU,
een project van Space for Grace (2023-2025) werden al tal van
franciscaanse verhalen vertaald naar creatieve werkvormen en
dynamische gezinsvieringen. Cindy Rymen en Els Schiltz
presenteerden dat project aan de hand van sprekende
voorbeelden, zoals de Kerstviering in 2023 met een levendige
kerststal (ezel inbegrepen!), de roverviering rond het verhaal
van Franciscus en de rovers, het succesvolle project waarbij
maarliefst2000 engeltjes werdeningezameld,de ‘luisternestjes’
in de kerk enzovoort. Nadien mochten de IPB-deelnemers
bijdragen aan de Godsnamencarrousel waar Franciscus’
Godsnamen uit zijn Lofzang op de Allerhoogste zwierig naast
de 99 namen van Allah hangen, een interreligieuze werkvorm
geinspireerd door Franciscus’ ontmoeting met de sultan. Die
inspireerde alvast tot een diepzinnig gesprek over wie God voor
ons is.

Tijdens een meditatieve wandeling in en rondom het
Warandepark, tenslotte, herontdekten enkele IPB-leden onder
leiding van Stijn Demaré de dubbele dynamiek die in de
encycliek Laudato Si’ ingeschreven is: enerzijds, de schoonheid
van de schepping zoals die door Franciscus van Assisi in het
Zonnelied wordt bezongen en, anderzijds, de schreeuw van de
aarde en de arme die doorheen het stadsrumoer tot ons spreekt.
Op verschillende plekken werd het Zonnelied gereciteerd:
wonderlijk hoe te midden de drukte er toch rust en verstilling
kan zijn.

De reacties die we mochten oogsten, waren positief. Dat deze
franciscaanse spirit van eenvoud, broederlijkheid, vrede en
verbondenheid met de schepping ons mag inspireren tijdens de
komende twee Fora, die we benutten om samen te onderscheiden
over de toekomst van het IPB in een synodale Kerk in
Vlaanderen.

Meer info over de initiatieven van TAU - Franciscaanse
spiritualiteit vandaag vind je op via www.franciscaansleven.be.
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Het nieuwe
Zonnelied van Tau

k kom van de zon,
I de grote zon,
Ja deze zon,

de levensbron

Ik kom van de zon,
de grote zon,

En bracht de vreugde
voor jullie mee!

Oh what a joy

is in my heart,

que allegria

siento hoy,

Is there a place

I'd rather be,

than here with friends
surrounding me?

Het licht van de maan,
een ster op mijn pad:
Ze roepen mij op,

om verder te gaan.
Het licht van de maan,
een ster op mijn pad.:
Vragen mij nu

Om hier stil te staan.

De wind stuwt ons voort,
en geeft ons kracht —
Soms zacht als een bries,
dan woest als een storm.
De wind stuwt ons voort,
en geeft ons kracht —

't Is als de Geest

die op ons wacht.

Het water dat stroomt,
van bron tot zee,

De regen die vioeit,
waardoor alles bloeit.

Het water dat stroomt,
van bron tot zee:

Het maakt ons nieuw,
verfrist ons idee.

Het vuur dat brandt,
ons hart verwarmt,
Geeft licht in de nacht,
en houdt de wacht.
Het vuur dat brandt,
ons hart verwarmt:
Kom steek ons aan,

en roep ons tesaam!

De aarde die draagt,
brengt vruchten voort
We zijn er thuis,

met nijlpaard en muis
De aarde die draagt,
brengt vruchten voort
Bewaar haar met zorg,
we geven haar door!

Ik zing nu van vreugd’
om 't samenzijn,

Dat hier begon,

bij 't lied van de zon
Ik zing nu van vreugd’
om 't samenzijn,
Envraag U Heer:
blijf ons nabij.

We gaan nu op stap
als troubadours
En zingen dit lied
vol vreugde uit

We gaan nu op stap
als troubadours

't Laat ons niet los:
c’est pour toujours !
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Twee initiatieven (met steun) van Space for Grace

Al jaren zoekt het IPB naar wegen die het de Kerk in Vlaanderen mogelijk maken om te innoveren.
Graag stellen we u dan ook twee initiatieven (met steun) van ons project Space for Grace voor.

Vertelvoorstelling Het eerste avondmaal
Wanneer kerken, kloosters en abdijen een nieuw
perspectief krijgen en eeuwenoude muren
andere verhalen beginnen te fluisteren, ont-
staat er ruimte voor verwondering. Toe-
komstverkenner Kristof Lataire — innovatie-
coach bij Space for Grace — en interieurarchitect
en onderzoeker Tom Callebaut nodigen je uit
om samen de veranderende betekenis van
religieuze plekken te ontdekken.

Het eerste avondmaal is een warme vertelavond
waarin authentieke, ontroerende én verrassende
verhalen centraal staan. Soms licht en speels,
soms diepgaand en aangrijpend. Steeds echt.
Steeds verbonden met mensen en
gemeenschappen die het hart vormen van
toekomsttrajecten.

Uit meer dan 35 jaar ervaring bundelen Kristof
en Tom een selectie van hun meest bijzondere
verhalen. Met Het eerste avondmaal trekken ze
langs een tiental Vlaamse kerken en zetten ze
een landschap van dozen neer — dozen vol
verhalen die de geesten openen, mensen
verbinden en nieuwe verbeelding losmaken.

Voor speeldata, locaties en tickets:
www.heteersteavondmaal.be

Amen. En nu. Nederlands-Vlaams festival over de kerk van morgen
Wat gebeurt er als je 2000 jaar traditie verbindt met de wil om telkens op-
nieuw te beginnen? Dan ontstaat er iets nieuws. lets krachtigs. Iets dat inspi-
reert. Dat is precies wat het festival ‘Amen. En nu” wil zijn: een plek waar
traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten.

‘Amen’ — een woord van bevestiging, vertrouwen en verbondenheid.
‘En nu’ —een uitnodiging tot actie, tot luisteren, zoeken, bouwen.

Drie dagen lang wordt Antwerpen het kloppend hart van dit Vlaams-Neder-
landse festival dat gelovigen, vernieuwers en bruggenbouwers samenbrengt.
Samen verkennen we creatieve wegen in het spoor van de missionair-syno-
dale kerk.

Wat kun je verwachten?

 Kunstenaars, sprekers en performers uit binnen- en buitenland

* Workshops zoals En nu vieren, En nu jongeren, En nu leiderschap. ..

* Vernieuwende liturgie en kerkmuziek

 Een kathedrale nacht vol verdieping en bezieling

* Nieuwe vriendschappen tussen Nederlandse en Vlaamse geloofsgemeen-
schappen

Doe mee en bouw mee

Zet 29-31 mei 2026 alvast in je agenda of jaarprogramma. Het zou leuk zijn
als er van iedere parochie uit Nederland en Vlaanderen een groep aanwezig
is. Meld je aan voor de nieuwsbrief via www.amen-en-nu.eu en blijf op de
hoogte van het programma en alle festivalinformatie.

Iedereen is welkom: jong en oud, parochiaan en pastor, catechist, uitvaart-
leider en vrijwilliger, actieve gelovige of nieuwsgierige passant.

Het festivalprogramma krijgt het komende jaar vorm. Vanaf nu worden
deelnemers actief betrokken bij de voorbereiding. Zij worden uitgenodigd
om mee te bouwen aan het festival met ideeén, workshops, infostands of
simpelweg door aanwezig te zijn en elkaar te inspireren. Alle ideeén zijn
welkom op mailadres: amen_en_nu@eventmasters.eu

Geboren uit beweging

‘Amen. En nu’ is een initiatief van Space for Grace, dat al zes jaar werkt aan
vitaliteit in parochies. Het festival wil bouwen aan een duurzaam netwerk
van gedreven geloofskernen in de Lage Landen.

Locaties: Kathedraal, Handelsbeurs — Antwerpen

Meer info en aanmelden nieuwsbrief:
WWWw.amen-en-nu.eu
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